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We beginnen de dienst in stilte .. 
 
Muziek 
 
Mededelingen 
 
Aanvangswoord  
Vandaag is de eerste zondag in de 40-dagentijd, zondag 
invocabit, genoemd naar de eerste regels van psalm 91. ‘Roept 
hij mij aan, zegt God, Ik zal hem antwoorden’. Vanaf vandaag 
wordt tot Pasen gelezen uit de profetie van Jeremia. Hij leefde 
zo’n 600 jaar voor Christus en probeerde wel 40 jaar lang het 
volk van God te doen omkeren op de heilloze weg die het 
ingeslagen was. Het mocht niet baten. Uiteindelijk kon Jeremia 
niet voorkomen dat het volk, hij zelf incluis, werd weggevoerd 
in ballingschap en Jeruzalem verwoest. Toch is zijn radicale 
boodschap, vaak donker en dreigend verwoord, ook een 
boodschap van hoop en licht. Zelfs voor ons, mensen van 
zoveel eeuwen later. 
 
Aansteken van de tafelkaars 
 
Intochtslied 91a: 1,2 – Wie in de schaduw Gods mag wonen 
 
Bemoediging  
Ons samenzijn dragen we op aan de Eeuwige, 
die liefde is en grond van ons bestaan.  
Die ons stelt in zijn licht en ons roept tot zijn dienst, 
die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt.  
Vrede zij u.  
De wereld zij vrede. 
 

Zondag 18 februari 2024 

Kerk van de Eenheid in 

Christus, Son 

 

1e zondag in de 40-dagentijd 
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Drempelgebed  
Roepende, wenkende God, 

U bent het die ons hier verzameld hebt. 
U bent het, 
die in ons midden aan het woord wilt komen. 
Stem ons dan af op U, hier in dit uur,  
Amen 
 
Lied 91a: 3 – Geen duister zal je overvallen 
 
De Eeuwige zal bij u zijn 

De eeuwige zal u bewaren 
 
Kyriëgebed, gesproken,  
aansluitend lied 300a, voorzang door de voorganger  
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Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Eerste lezing: Jeremia 1:4-19 
 
Lied 513 – God heeft het eerste woord 
 
Tweede lezing: Marcus 1:12-15 

 
Acclamatie: lied 339a 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overdenking 

 
Muziek 
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Lied: 547: 1,4,5,6 – Met de boom des levens 
 

Toelichting op de collecte door de diaken 
Collectedoel: Nederland: omzien naar gevangenen 
Rekeningnummer: NL89  ABNA 0457 457 457 o.v.v. D9001726 
 
Gebeden, telkens na ‘zo bidden wij’ zeggen allen:  

  HEER VERHOOR ONS 
 
Slotlied: 827: 1,2,4 – Mensen wij zijn geroepen.. 
 

Zegen 

 

 
Algemene symboliek  

40-Dagentijd 2024 en symbolische bloemschikkingen 

 
Voor de Veertigdagentijd 2024 is een rode draad aangereikt voor de 

symbolische bloemschikkingen. De teksten komen uit het 

oecumenisch leesrooster en sluiten aan bij het jaarthema van de 
PKN, ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’. We 

worden  uitgedaagd om samen op te trekken met andere gelovigen 

en mensen van goede wil. De kerk van Christus is kleurrijker dan we 
denken.  

Voor de schikking wordt gebruik gemaakt van een bolvorm. Jeremia 

wees op broodnodige verandering van het leven op aarde om het in 
de toekomst beter te kunnen hebben. Zijn boodschap viel niet in 

vruchtbare aarde. 

Daarom is de bol in het begin van de Veertigdagentijd donkerbruin 
en wordt deze gedurende de veertig dagen groener: het licht dringt 

door. De combinatie tussen de teksten uit Prediker en Jeremia 

versterken het beeld van de ronde vorm; de kringloop van het leven 
en de holistische kijk op het leven zoals Prediker deze beschrijft. 
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Lied 91a: 1, 2, 3 
componist Antoine Oomen, dichter Jan Duin 

 
2. Engelen zendt Hij alle dagen 
om jou tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen je op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen bange nacht zal je doen beven, 
geen ziekte waar een mens van 
breekt. 
Lengte van leven zal God geven, 
rust aan de oever van een beek. 

3. Geen duister zal je overvallen, 
er is een licht dat eeuwig brandt. 
Duizenden doden kunnen vallen, – 
jij blijft geschreven in Gods hand. 
God is een schild voor zijn 
getrouwen 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 
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Lied 513 
Componist Gerard Kremer, Dichter Jan Wit 

 

 

2. God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 
 
3. God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 
 

4. God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 
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Lied 547: : 1,4,5,6 
Componist Ignace de Sutter, Dichter Willem Barnard 

 

4. Laten wij God loven, leven van het licht, 

onze val te boven in een evenwicht, 
refrein 
 
5. want de aarde jaagt ons naar de diepte toe, 
maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe. 
refrein 
 
6. Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug 
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht. 

refrein 
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Lied 827: 1,2,4 
Componist Geneve 1551 – Psalm 12, dichter Willem Barnard 

 

 

2 God onze toekomst, God is onze Vader, 
Hij is het licht voor onze dagen uit. 
De hele wereld leeft van zijn genade, 
Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd. 
 
4 Ja, wij zijn allen kinderen der belofte, 
kinderen van de dag die komen zal, 
als Hij, de Zoon, de zon, daalt uit de hoogte, 
roepend van recht en vrede overal! 
 

 

 


